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REDACTIONEEL ﬁ@

Bewogen Gildenjaar
Gildenjaar nog niet echt afgelopen Jan Wannet

Voor U ligt de tweede uitgave van de Huissense Gildenkroniek in haar jubileumjaar.

In deze kroniek staan we stil bij de jubilea van de Gelderse federatie en de kring Rijk van Nijmegen -
de Betuwe. Het beleg en ontzet in een vernieuwende opzet, het begin van wat iets groots mag
worden. En de benoeming van Aalmoezenier Crolla tot erelid van onze Gilden.

Maar we hebben ook afscheid moeten nemen van een van ons oudste lid. Het Gildenjaar is bijna
voorbij, maar we staan aan de vooravond van het grootste gebeuren, het beleg en ontzet op de
Ginkelse hei. Dat het leeft onder de Huissenaren blijkt wel aan de belangstelling, vele willen
“meestrijden” en het Beleg en ontzet promoten, de Huissense Lui, de Raod van elf, de Bevelanders, en
nog vele anderen. Ook kijken we terug in de kronieken van de afgelopen 25 jaar. Een verhaal voor de
hemelpoort, en het jaar 1991.

Veel leesplezier, en tot 22 september.
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GILDENNIEUWS

Jan Vermeulen overleden
Jan was al 63 jaar Gildenbroeder

Op vrijdag 27 juli 2012 is ons oudste lid van de
Gilden: Jan Vermeulen op 80 jarige leeftijd
overleden te Nieuwegein. Jan was van 1949 t/m
heden lid van de Gilden en dus 63 jaar
Gildenbroeder. Tesamen met de Koning en koningin
van het St. Gangulphusgilde Henk & Ria Lippman
en de adjudanten en tamboer Stef Arends hebben
we Jan op vrijdag 3 augustus j.l. op Moscowa te
Arnhem begeleid.

1971 Jan Vermeulen koning v.h. St.Laurentiusgilde
Archief: H.Hoen

We verliezen in Jan een markant Gildenbroeder en
een persoon die de oude tradities en gebruiken
binnen het Gilde in ere wilde houden. Tijdens het Landjuweel te Doornenburg op zondag 1 juli j.l.
heeft Jan zich nog laten zien en dat was tevens zijn laatste bezoek aan een Gildenfestiviteit

Jan is lid geworden van het Gilden in 1949 door toedoen van Johan Timmermans. Jan vervulde vele
functies o.a. was hij lid van kruisbooggilde St.Joris, was hij kanonnier en heeft veel werk verricht voor
de Gildenkapel. Hij werkte daarmee samen met de Huissense kunstenaar: Kees Berendsen. Ook heeft
Jan diverse keren meegespeeld met blaaskapel de Bietenrooiers. Jan was goed in het improviseren. In
vele gedaantes heeft zich laten zien tijdens het beleg en ontzet o.a. als politieman-als pater maar ook
als St. Gangulphus. Diverse keren was de reveilleploeg te vinden bij Jan en Martha in de Doelenstraat.
Niet te vergeten is de periode dat hij tesamen met Jaap Elings op stap ging met het geweer. In 1971
schoot Jan zich tot koning van het St. Laurentiusgilde tesamen met Jan Konning van het St.
Gangulphusgilde.

De Gilden willen Jan en Martha bedanken voor de inzet getoond in de voorbije periode en wensen
zijn vrouw Martha en familie veel sterkte toe met het verlies van Jan.

Hans, Jan, Martha en Ineke
Vermeulen

Beloken Pasen 2009. Jan 60 jaar lid
van de Gilden
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GILDENNIEUWS vﬁ@

C. Crolla Ere-lid

Aalmoezenier Ere-lid

Op zondag van het koningschieten, 24 juni, werd Aalmoezenier C. Crolla benoemd tot ere lid van de
Gilden.

Reden is dat de aalmoezenier de Gilden vele malen heeft bijgestaan in de tijd dat Huissen
“priesterloos”was. Ook in de tijd toen de toenmalige Pastoor weigerde het paasvuur aan te steken,
heeft de aalmoezenier gezorgd voor het “gewijde” vuur. Vorig jaar begeleide hij ons nog met de
Wilibrordes processie in Utrecht.

Koning Albert Jansen spelde hem de Gildenspeld op en er was natuurlijk een bosje bloemen voor zijn
huisgenote, leny.
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GILDENNIEUWS
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GildenHuissen.nl vernieuwd
Nieuwe vormgeving, strakkere inhoud

De website van de gilden is compleet vernieuwd. Met een nieuwe layout en vernieuwde inhoud is

de website helemaal klaar voor de toekomst.

De basis van de nieuwe website wordt gevormd door een
blauwe en een rode balk. Daar is het menu te vinden.
Binnen de zwarte kaderrand kunt u alle “content” (de tekst
en de foto’s) vinden. De vormgeving komt overeen met die
van de kroniek

Op de website blijven net als voorheen artikelen over
activiteiten te vinden. Evenals foto’s daarvan. Ook is er
allerhande achtergrond informatie over de gilden te vinden.

Helemaal af is GildenHuissen.nl nog niet. De informatie
wordt uitgebreid en er zijn toekomstplannen de site meer
interactief te maken. Bij laatstgenoemde moet u denken
discussieforum.

aan een speciale ledenpagina en een

De website is gemaakt door Jeff Lentjes en grafisch ontworpen door Jan Giesen. Tjebbe Kersten is en
blijft de webmaster en redacteur. Hij zorgt voor het plaatsen van de artikelen en foto's.

Mocht u tips aan- of opmerkingen hebben laat dit dan weten via info@gildenhuissen.nl

Bekijk de nieuwe website nu op GildenHuissen.nl
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GILDENNIEUWS ﬂﬁ

Europees Schutterstreffen plaatsgevonden
Tuchola een weekend in teken schutterijen en gilden

Om de drie jaar vindt er een gemeenschappelijk Europees schutterstreffen van alle federaties in de
EGS plaats. Bij dit feest staat naast de wedstrijd om de koningstitel, de gemeenschappelijke beleving
van alle schutters en gildenbroeders in Europa centraal.

Wedstrijden in schieten, trommen, vendelen enz. versterken de
vereniging van de Europese vrienden. Ook het elkaar ontmoeten van
de jeugdverenigingen wordt in de EGS aangemoedigd. Elkaar leren
kennen, van elkander leren en de gemeenschappelijke kunst van het
feesten staan centraal in deze grote Europese samenkomst.

Tegelijkertijd kunnen de schutters en gildenbroeders de historische

verschillen in de ontwikkeling van het Europese schutterswezen leren

kennen en begrip krijgen voor de bijzonderheden van elk land. Binnen

de EGS zijn 28 federaties en bonden uit 12 verschillende landen

bijeengebracht. Er zijn 3000 verschillende verenigingen bij aangesloten

met in totaal ongeveer 6.000.000 gildenbroeders en gildenzusters. Al

lang voor de politieke eenwording van Europa was het de schutters gelukt om zich al in 1955 te
verenigen binnen een kleine Europese bond. Deze bond kreeg langzaam maar zeker gestalte en bleef
groeien. Ook alweer voor de politieke ontsluiting van Oost-Europa in 1989, werd een Pool gilde lid van
de EGS. Hierdoor was de EGS een van de eerste Europeese organisaties die de deur naar het Oosten
heeft opengezet. Regelmatig ontmoeten de Gildenbroeders bij het Europees koningsvogelschieten. De
eerste keer was dat in Eilendorf bij Aken (D) in 1975. leder Europees koningsvogelschieten brengt de
EGS verder tot ontwikkeling.

De oude, historische schuttersverenigingen, broederschappen, gilden, schutterijen en burgerwachten,
die voor een niet onbelangrijk deel zijn ontstaan in de Middeleeuwen en nu nog steeds voortbestaan,
willen zoals in het verleden nu nog steeds hun eigen historische tradities bewaren en beleven.

De meeste verenigingen zijn nauw verbonden met de kerk, omdat ze hun oorsprong vinden in de
bescherming van auter, herd en troon. De daadwerkelijke bescherming van de christelijke waarden,
wat vroeger met wapens gebeurde, wordt heden bereikt door broederlijk samenzijn en als individuele
schutsbroeder als voorbeeld op te treden.

Dit jaar werd het Europees koningschieten gehouden in Tuchola, Polen. In 2015 zal het europees
koningschieten gehouden worden in Peine, Duitsland. Ongetwijfeld zullen wij als Huissense Gilden
daar weer aanwezig zijn. In 2018 zal het weer naar Nederland komen, in de gemeente Leuldal.
(Limburg)
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VERVOLG:
Europees Schutterstreffen plaatsgevonden

De nieuwe Europees koning is Toon
Weiytmanns (rechts), van de
Broederschap van St. Sebastian
Antonis Udenhout / Tilburg. Bram
van Bergen (links), 20 jaar, van de
Gilde van Sint-Sebastiaan Oss.

Kijk voor meer informatie
Schuetzen.Erzbistum-Koeln.de/
Europa

ADVERTENTIE
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Huessense Kalender
Primeur Huessense kalender in kleur
Tijdens de Huissense dag werd de Huissense kalender gepresenteerd. Dit jaar een primeur, de

kalender is verschenen in kleur, waardoor de afbeeldingen nog beter uitkomen. In de kalender van
2013 laten de makers bijzondere afbeeldingen zien.

Heel bijzonder is het altaarstuk uit het
Elisabeth convent, wat niet meer in
Huissen is,

het is een prachtig kunstwerk. De
monstrans en de cibories uit de Onze
Lieve Vrouw ten Hemelopneming kerk
zijn bijzondere voorwerpen. De
tekening van de stad uit het legerboek
uit 1577 in kleur ziet er zeer duidelijk
uit in kleur.

De poortwachter en verschillende
andere bijzondere plaatsen zijn
opgenomen.

Naast alle bekende Huissense speciale
dagen die op de kalender vermeld zijn,
hopen de makers

met deze kalender de geschiedenis van
Huissen nog meer bekend te maken.

Een leuk cadeau en u steunt bovendien
de Huissense gilden. De opbrengst
wordt gebruikt voor het onderhoud en
vernieuwing van de historische
kostuums.

Na de Huissense dag is de kalender te
koop bij drukkerij Kuipers, Slijterij
Degen en Primera, winkelcentrum

de Brink.
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GILDENNIEUWS ﬁﬁ

De Kruisboog - Weer begonnen
Henk Iding Nederlands Kampioen

We zitten alweer in september en de eerste oefenavonden zijn alweer geweest. We zijn druk aan
het trainen voor de Kampioenenwedstrijd van de NKB en de naderende wintercompetitie.

De Kampioenwedstrijd is een wedstrijd waar je
alleen aan mag meedoen als je bij de beste 8
schutters van je klasse hoort over 3 van de 4 NKB
wedstrijden. 3 leden van St. Joris is dit gelukt.
Hopelijk weten Henk Iding, Berthie Stegeman en
Tjebbe Kersten zich in de finale te schieten.

Na de vorige kroniek zijn er nog twee wedstrijden
geweest. De eerste was in Roermond. Tijdens deze
wedstrijd wisten twee schutters een prijs te halen.
Tjebbe Kersten werd le in de A-klasse met 197
punten en Berthie Stegeman werd 2e in de
opgelegde klasse met 190 punten. Henk Iding viel
net buiten de prijzen met een 4e plaats en Ben
Stegeman werd 10e in B-Klasse. En door deze
resultaten wist het korps een 1e prijs te halen in de
C-klasse

De tweede wedstrijd was het Nederlands Kampioenschap op 24 juni 2012. Ja, de dag van het
koningschieten. Terwijl de rest van de gilden naar de kerk gingen zijn Tjebbe Kersten en Henk Iding
gaan schieten. Vroeg van huis zodat we weer op tijd in de Gouden Engel zouden zijn. Maar ook de dag
naar het Beleg en Ontzet. |k moet zeggen, dat ik heel veel moeite had de eerste schoten en ook
regelmatig dacht waar ben je aan begonnen. Zelfs tijdens de wedstrijd overwogen om te stoppen,
maar snel daarna kwam de gedachte dat wel heel gemakkelijk zou zijn. Vanaf dat momenteel ging het
ook stukken beter en vielen de tienen wel. Maar ja van tevoren zoveel gemist dat een prijs halen
kansloos was.

Toen ik beneden Henk tegen kwam en zei dat we maar niet meer moeten schieten naar het Beleg en
Ontzet was hij het daar niet mee eens. Hij had namelijk wel heel goed geschoten. Na terugkomst van
het koningschieten in Gouden Engel kwam Ben Stegeman, Henk verrassen met de le prijs in de D-
klasse. Henk had 183 punten geschoten en werd daarmee voor de 2e keer Nederlands Kampioen. De
overige leden hebben het volgende geschoten

Tjebbe Kersten 193 punten 9e A-klasse

Ben Stegeman 184 punten 10e B-klasse

Berthie Stegeman 180 punten 5e Opgelegde klasse

Hopelijk kunnen we de volgende keer ook goede resultaten van de kampioenwedstrijd.
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HUISSENSE GILDENKRONIEK 25 JAAR Tﬁ

Hetjaar 1991

Edon en een jaarverslag Jan Wannet

Het jaar 1991. In het verleden werd regelmatig het jaarverslag in beknopte vorm gepubliceerd.
Enkele fragmenten hieruit.

¢ In januari hebben Louis Muller en Bert Bouwmeister de studio van Omroep Gelderland bezocht voor
het programma “De Gelderse koffietafel”.

e Op 1 februari overleed onze erevoorzitter Johan Timmermans.

¢ De pastoor heeft om principiéle redenen aangeven het paasvuur niet te ontsteken, omdat er een

pop op staat, Judas, dit zou aanstootgevend zijn. Aalmoezenier Crolla was bereid om gewijd vuur te

geven zodat het paasvuur alsnog kon worden aangestoken. In april brachten we aalmoezenier crolla

een vendelhulde vanwege zijn 25 jarig priesterfeest.

Ook in die maand waren we aanwezig bij de onthulling van het beeld “de poortwachter” aan de

Arnhemse poort. Eind april gingen we naar Haarlem om daar koninginnendag te vieren.

Op Bevrijdingsdag namen we deel aan de taptoe achter de dijk. (de huidige molenweide)

In mei brengen we een bezoek aan bejaardenhuis “Wervershoeve” te Elst voor een vendelhulde en

uitleg over de Gilden. In 1991 wordt het beleg en ontzet verzet naar een andere datum vanwege het

wereldkampioenschap voetbal....... (26 en 27 mei)

Roken was nog niet verboden, Martin Berendsen en Theo Gerritsen werden beide winnaar van de

pijprookwedstrijd. Tjebbe Kersten werd dat jaar Laurentiuskoning, en Gangulphuskoning werd Ben

Stegeman.

In juni trokken we naar Echteld om mee te doen aan een middeleeuws feest.

Op 17 juni begeleiden we weer de Huissense Umdracht, en op 24 juni was er de afrekeningstag,

Augustus Laurentiusdag. Er was ook weer hoop voor een Gildenhuis. De grond van het oude PGEM

terrein aan de Helmichstraat komt in zicht. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een bedrag

van 125.000,00 gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van een Gildenhuis. Op 12 september

gaat de raad akkoord dat de gilden kunnen beschikken over het geldbedrag voor de bouw van een

eigen Gildenhuis. ( we weten nu dat het plan helaas nooit is uitgevoerd, de grond werd later

beschikbaar gesteld voor woningbouw. red.)

Het federatief koningschieten werd op 9 september gehouden in Kekerdom (!). en na afloop

brachten we nog een vendelhulde aan de bevelanders bij hun feest. Op 15 september gingen we

met z’'n allen, en met de bietenrooiers naar Appingendam, om deel te nemen aan het papiercorso.

Op de ledenvergadering van 30 september werden twee nieuwe leden gestemd, Theo en Henk

Bouwmeister. En op de ledenvergadering van 11 november wordt Frits van Brummelen gestemd als

lid. De jaarlijkse contactavond wordt gehouden op 8 december.

Op deze avond werd Ben Pauwelsen gehuldigd met zijn 25 jarig lidmaatschap. Als afsluiting werd

ook nog medegedeeld dat Tjebbe kersten dit jaar ook beste schutter van Sint Joris is geworden.

Ook stond er een verhaal van “edon” in, dit met de titel “voor de Hemelpoort”. Deze is hierna te lezen.

In de laatste uitgave van dit jaar, de laatste in dit jubileumjaar zal, zal aandacht worden besteed hoe
de kroniek tot stand kwam en het verloop van de afgelopen 25 jaar.
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HUISSENSE GILDENKRONIEK 25 JAAR rﬁ‘

Voor de Hemelpoort (1991)
“De Dieptrom” Edon

Ergens in de Belgische Kempen ligt een klein stadje met een klein schuttersgilde. U kent ze wel, die
Belgische Gilden, een man of 15, donkere kostuums, allemaal gemoedelijk tot aan het marcheren
toe.Dit plaatselijk gilde was toch beroemd in heel Belgie. En wel om zijn oude wat verveloze
dieptrom. Als de trommelaar met hem voorbijkwam, de ogen gesloten, helemaal een met zijn trom,
zelf bijna trom en de mensen het sonore geluid hoorden, zag je in menig oog een traan van
ontroering blinken, terwijl anderen er een brok van in de keel kregen.

Het was een donkere nacht. Op de zolder van het gildenhuis stonden de atributten van de gilden. Links
staan de oude vaandels en de vlaggen voor het vendelen. Rechts de geweren. In het midden staat
eenzaam onze dieptrom. Hij voelt zich oud, eenzaam en verdrietig. De depressiviteit wordt steeds
erger. Wat doe je dan? Ja praten met de grote baas!

“0 God”sprak hij, Gij baas van alle dieptrommen, zie mijn ellende aan en kom mij te hulp.

Gij weet, tientallen jaren heb ik voor U en de mensen mijn geluid laten horen. Laat mij voor ik de
trommeldood sterf nog een groot gildenfeest meemaken. Plotseling staat de hele zolder in
schitterend wit licht. En wie staan er naast hem? U raad het, Sint Gangulphus en Sint Laurentius.
Troostend legden zij hun handen op het oude vel en spraken: “we nemen je mee naar een van de
mooiste landjuwelen, die je ooit gezien hebt.” Met de trom tussen zich in, vliegen ze door het raam
naar buiten. Het is nog frisjes, maar de zon staat al aan de hemel en het zou nog een warme dag
worden. Al spoedig vliegen ze over de stad waar de gloeilampen gemaakt worden. Nijmegen, met zijn
brug ( een van de mooiste in Nederland) wordt bereikt.

En daarna vliegen ze over het Lentse kikkerland en over Bemmel waar geen hond te zien is.

Tenslotte komen ze boven Huissen. Wat een drukte van auto’s, bussen en fietsers.

Het lijkt wel een volksverhuizing. Intussen is het ochtend geworden end e zon voelt al war aan. Beide
heiligen dalen, met de trom nog steeds tussen hen in, neer. Meteen zwermend e Gildenbroeders als
bijen erom heen. Met kreten als :”kiek us, un echte dieptrom”. De generaal van het gilde, met brede
sjerp om zijn dikke buik, neemt de leiding. De oppertrommelaar, gesppt de dieptrom om en de stoet
formeert zich. Zelden hebben we onze Gilden zo mooi, met de stralende zon op het rood — blauw en
grijs van hun kostuums, zien gaan. Het doffe gebrom van onze Belgische gast klinkt prachtig tussen de
gevels van de nauwe straatjes.

Hoeverder de stoet trekt, hoe harder de enthousiaste menigte applaudisseert. Onze dieptrom is
douiep ontroert en dankt de grote baas, dat hij dit mee mag maken. Als tenslotte de stoet ontbonden
wordt, is plotseling de dieptrom verdwenen. Beide heiligen zijn met dieptrom en al op weg naar de
hemel. Bij de hemelpoort aangekomen geeft Laurentius een lel met de klopper op de poort. Petrus
schrikt zich rot. De deuren zwaaien open en tussen een brede rij schutters onder een woud van
vaandels, met machtig geroffel van dieptrommen en het zingen van “U zijt de Glorie”, schreiden beide
heiligen met de dieptrom, de lange weg naar de troon van God. Daar aangekomen wordt de diep
ontroerde trom naast zijn troon gezet. En God Glimlachte, geeft een roffel op de dieptrom, zo hard dat
de engelen verschrikt aan komen vliegen. Hij gebruikt de dieptrom zelfs als tamtam om zijn
boodschappen over te brengen naar verre hemelse gewesten. En hij prijst zijn vriend “de trom”, voor
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VERVOLG:
Voor de Hemelpoort

zijn jarenlange werk en zijn vertrouwen in hem. Moraal van dit verhaal: Zit je in de tromproblemen,
praat meet de grote baas, net als de dieptrom. Misschien zie je Gangulphus en of Laurentius
verschijnen. Overigens, een echte Gildenbroeder gaat nooit verloren.

ADVERTENTIE
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ACTIVITEITEN e

Stoet van Canteclaer
Een reisverslag Tom Leurs

Zondag 13 mei 2012 trok er wederom een prachtige optocht door de straten van Deinze met op de
elfde plaats “De aloude schuttersgilde Sint-Gangulphus en Sint-Laurentius uit Huissen (NL) stapt op
in hun historische kledij en geven zo een beeld van een privémilitie in de vroege 17e eeuw.”

Een van die ‘militairen’ mocht ik — privé als buitengewoon lid — zijn. Wat dan ook betekende tijdig
op appél zijn in ‘De Gouden Engel’ in de aloude stad Huissen.

Terwijl de secondewijzer rende, de minutenwijzer marcheerde en de urenwijzer schreed slofte ik mij in
conditie op de dijk en in het centrum van Huissen om klokslag 10 uur me te melden bij fourageur
Wim. Perfect was alles geregeld: het pak hing gewassen en gestreken klaar in de maagdelijke kleur
blauw. Bij het aankleden werd ik geholpen door de Koning van het Sint Laurentiusgilde zelve. Hij wilde
zich, met zijn gevolg, dan ook goed laten zien in de stoet te Belgié. Ondertussen werd het buiten
steeds drukker en verscheen er een bus voor de deur. Alle manschappen, echtgenotes en supporters
zochten een plaatsje op boven de vendels, de vaandels, de trommen en dergelijk aankleedspul meer.
Na de laatste ‘S.0.S.” instructies van de chauffeur en het doornemen van de strategie van de dag door
generaal Jan werd Huissen verlaten om via Brabant naar Vlaanderen te trekken. In de bus werd
eenieder kien bezig gehouden met de aloude ‘balletjes’ welke voor deze gelegenheid voorzien waren
van nummers die verwezen naar strategische plekjes op de veldplaatjes.

De tijd vloog om en voordat we het wisten werd er uitgeladen op het parkeerterrein en opstelplaats
nabij een sporthal. 13.45 uur werd de eerste Jupiler ingenomen en de laatste instructies
uitgevaardigd. Klokslag 16.00 uur zette de stoet zich in beweging en ontrolde zich een prachtig
schouwspel door de straten van Deinze. Groep elf stond vlak ervoor nog her en der te kijken, te spelen
en te buurten. Met weinig woorden en begripvolle blikken formeerde de Huissense Gilden zich achter
de generaal en ging op de aloude tred der gildetrommen zijn weg; dan stilstaan en dan gaan. Er was
veel publiek dat veelvuldig de handen op elkaar bracht om eer te betuigen aan de deelnemers van de
Stoet. Onder prachtige weersomstandigheden bereikte na 'n kleine twee uur weer de stand van
Jupiler. Genietend van het Belgisch biertje zagen we de overige 39 deelnemende groepen arriveren.
Prachtige beelden schoven voorbij ons en de Belgische knollen mochten de karren laten staan om zelf
weer huiswaarts te keren. Evenals de reuzen en de muziekkorpsen uit binnen- en buitenland.

Zo ook wij. 18.40 uur was iedereen present in de bus om huiswaarts te keren.

Tijd om te mijmeren: Wat een warme sfeer heerst er in het Gilde. (Een der doelen van een aloud Gilde
— gezelligheid — was optimaal bereikt!) Geen autoritaire leiding en geen democratische leiding kon ik
bespeuren; het ging gewoon het gaan! Die sfeer was er tijdens de reis, de stops en de optocht. Zodat
generaal Jan ook dankbare slotwoorden kon uitspreken toen wij — 21.31 uur — de onveranderde stad
Huissen weer bereikten. “We werden gevraagd en betaald. Deze twee waarderingen verdienden we
omdat we het weer waar hadden gemaakt.” 25 Gildebroeders, twee Koninginnen en een
‘buitengewoon lid’ konden moe en voldaan weer terugkeren naar hun burgerlijke standplaatsen. (Als
buitengewoon lid voelde ik mij geenszins buiten. Ik kreeg het gevoel dat ik er gewoon bij mocht horen
en zijn. Dank daarvoor. Tom Leurs.)
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Umdracht

Hulpbisschop mrg. Woorts ging voor Jan Wannet

De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts ging op zondag 10 juni voor in de Umdracht te Huissen. De
Huissense Umdracht trekt elk jaar op de tweede zondag na Pinksteren door de versierde straten van
het centrum, de start is om 11 uur bij de stadskerk. Dit jaar was het de 452ste editie van deze
sacramentsprocessie en de 100ste keer dat deze op zondag werd gehouden.

De viering van Sacramentsdag begon met een plechtige Eucharistieviering in de stadsparochiekerk om
10 uur. Na afloop van deze viering begon de Umdracht, met dit jaar als thema: De Eucharistie, bron
van leven. Onder klokgelui en met kanongebulder trok de stoet door het centrum van Huissen.
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ACTIVITEITEN

o

Beleg en Ontzet 2012

In vernieuwde vorm

Jan Wannet

Al vroeg in de ochtend klonken de kanonschoten door het slaperige stadje. De vijand was weer
opkomst. Voor de 510de maal probeerde de Arnhemse Hertog Karel van Gelre de stad te veroveren.
Maar de strijdlustige Huissenaren wilde hier een stokje voor steken, en zoals ieder jaar lukte het
dan ook weer. Dit jaar met extra versterking van een muziekband 3L uit Driel. Maar ook de mannen
van de slubkes deden mee om de vijand te verslaan. Zelfs de vrienden van Huissen hielpen mee in
de strijd. Karel werd dan ook weer verdreven naar de overkant.

De nieuwe opzet van het beleg en ontzet
begint vorm te krijgen. Er is zelfs een
speciale werkgroep opgericht om van het
Beleg en ontzet een Huissens volksfeest te
maken.

Op 22 september zullen het beleg en
ontzet groots opvoeren op de Ginkelse hei,
met als doel en flinke promotie te maken
van dit oude gebeuren. Daarover verderop
in deze kroniek meer.

Volgend jaar proberen we een Gelders
kamp er neer te zetten, en er zijn nog meer
plannen om het meer aan te kleden.
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Koning van het St. Laurentiusgilde 2012-2013
28 Schoten Ivan Matthijssen

Het nieuwe gilde jaar is weer gestart, met op 24 juni het koningschieten.
Na een zinderde strijd op zaterdag 23 juni van het beleg en ontzet, met een vuurlijk eind gevecht,
moest nu het gevecht met de klos worden aangegaan.

Daar sta je dan in de regenjas, Harry Berendsen
met een parapluutje boven je om het hemelse
water een beetje te temperen en je gaat knallen.
Ondanks het eenzame regenachtige gevoel in de
strijd met de klos, was de broederschap van het
St. Laurentiusgilde te voelen. De 28 schoten die
nodig waren om de blauwe klos te laten vallen
gaven dan ook een speciaal gevoel naar boven.
leder schot gaf het gevoel van broederschap
weer en tekent voor deze bijzonder
jongerengroep binnen onze Gilde. En bij het
vallen van de klos, de handdrukken en in
broederschap gegeven omhelzing werd dit gevoel
versterkt.

Samen met Jackelien zullen we samen met het St. Laurentiusgilde er een mooi en in dienstbaar
Gildejaar van maken. Dit tezamen met onze enthousiaste jeugdkoning Joey en het Koningspaar van
het St. Gangulphusgilde.

Met Gildegroet,

Koning van het St. Laurentiusgilde
Ivan Matthijssen

ADVERTENTIE
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Aanmelding toekomstig Lid
Wel een beetje jong Tijs Matthijssen

Hallo Meneren van de gilde,

Graag wil ik trommelaar van de gilde worden.

Nu papa en mama weer Koning zijn van het St.
Laurentiusgilde, wordt het tijd dat ik er ook bij mag.

Mijn trommeltje staat al klaar en ben ook een beetje aan
het oefenen met de vlag.
Maar het trommelen vind ik het leukst.

Misschien ben ik nog een beetje klein, maar ik kan al bijna
net zo hard als meneer Nico op de trommel slaan.

Ja alleen opa zegt dat het niet kan, moet ik eerst weer nog
veel ouder zijn en ik ben al 3 jaartjes.
Snappen jullie dat nou!

Ik zal dit jaar de meneren van de gilden nog wel een aantal
keertjes zien en zal veel naar jullie en naar mama zwaaien.

Misschien mag ik dan een keertje op de grote trommel van
meneer Nico slaan.

Ik zal nog wel even naar Opa luisteren en goed eten, zodat ik groter wordt en dan mag ik ook bij de
blauwe meneren.

Doei Doei.
Tijs Matthijssen
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KONINGSCHIETEN

o

Jeugdkoning Joey Schoenmakers

Een mini-interview

Waar en wanneer ben je geboren?

Ik ben geboren op 3 juli 1999 in Oirschot (Brabant, tussen

Eindhoven en Tilburg)

Hoe ben je in contact gekomen met de Huissense Gilden?

Door het schoolkamp, hier kwamen ze vendelen en trommelen en
dat vond ik erg leuk. Ik heb een folder gekregen en ben toen wezen
kijken, ik vond het zo leuk dat ik ben gaan vendelen.

Wanneer ben je lid geworden van de Gilden?

Oktober 2011, na het schoolkamp

Je bent nu vendelier, maar zou je ook nog iets anders willen doen

binnen de Gilden?
Op dit moment even niet.

Hoe heb je het ervaren toen je onlangs jeugdkoning werd?

Ik vond het erg leuk en ik was erg verrast.

Heb je nog meer hobby’s:

Lego verzamelen, starwars spullen verzamelen, boeken lezen (grijze jager), knutselen en tekenen.

Waar zit je op school?

Ik zat op het Tweespan en ik ga na de zomervakantie
naar de brugklas van het Lorentz, daar ga ik tweetalig
VWO doen.

Wat wil je later worden?
Kok of leraar

Wat is je favoriete muziek?
Heb ik niet, ik vind van alles leuk

Wat vind je van de opvang en begeleiding bij de
Gilden?

Goed, ik word goed geholpen door iedereen en dat
vind ik erg fijn.

Heb je nog suggesties voor de Gilden?
Nee eigenlijk niet, ik vind alles wel goed.
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Het St. Gangulphusgesticht
Uit het archief Jan Wannet

Op 27 juni 1933 is in het St. Gangulphusgesticht overleden mevr.Helena Bies — Wassink uit
Doornenburg.

Het St. Gangulphusgesticht was eigenlijk het Oude
Vrouwenhuis welke stond achter het klooster van de Zrs.
Franciscanessen aan de Lange Kerkstraat ter hoogte van waar
nu de aanbouw staat van het vroegere Gemeentehuis van
Huissen aan de Lange Kerkstraat. Het grensde aan de
achterkant van de panden van o.a. de fam. Scheerder en aan
het pand van Dr. Rutschy.

Het Oude Vrouwenhuis was mede te danken aan een
schenking van f. 1000.= uit 1905 van mevr. v. Aalten zoals
vermeld stond in een artikel in het Rotterdams nieuwsblad.

De gegevens zijn tot stand gekomen m.m.v. Drs. Emile Smit
van de HKH.

Artikel van het Rotterdams
Nieuwsblad uit 1905.
Archief: Drs. E.Smit-Tiel

Artikel van het Rotterdams Nieuwsblad uit 1905.
Archief: Drs. E.Smit-Tiel
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Een cadeau van een ‘echte’ koning
Het Laurentiusboek uit 1808 Emile Smit

Een koning is in een gilde eigenlijk de centrale persoon. Maar dan is het wel altijd iemand uit eigen
kring, die zich door zijn schietvaardigheid van de anderen heeft onderscheiden. Het aantal keren,
dat een gilde te maken had met een echte koning of koningin (zo één met blauw bloed), is maar
heel gering. Soms mag er bij gelegenheid worden gedefileerd of gevendeld voor een regerend vorst.
Dat hij op bezoek komt is al heel uitzonderlijk. Toch was het dat wat het Sint-Laurentiusgilde in 1808
overkwam. Huissen was toen net vier maanden Nederlands. Op 21 april 1808 was het Nederlandse
wapen aangeslagen aan het raadhuis op de Markt. Op 26 juli kwam de Koning van Holland,
Lodewijk Napoleon, zijn nieuwe bezitting bekijken.

De koning kwam van de overkant via het
Malburgse Veer. Daar stonden de gildebroeders
hem op te wachten. Bij zijn aankomst werd
gejuicht: “Vivat onzen Koning”. De Laurentianen
escorteerden de vorst naar de stad Huissen. Daar
werd hij ontvangen in het patershuis van het
Sint-Elisabethsconvent, tegenover de
stadsparochiekerk. Op het kerkplein werd een
vendelhulde gebracht. Na de lunch begeleidde
men de koning naar het Looveer, waar hij
Huissen weer verliet. Als dank voor dit optreden
schonk de gulle vorst het gilde liefst 12% dukaat.
Dat was omgerekend naar het meer gangbare
geld FI. 65,63.

Ongetwijfeld zullen de gildeleden van de
koninklijke gift een vat goed bier hebben laten
aanrukken. Maar natuurlijk wilden zij iets
blijvends verwerven. Daarom werd een nieuw
gildeboek gekocht. Dat is gedateerd op 10
augustus 1808. Er zal daarom weinig discussie
zijn geweest. Het gilde was 147 jaar oud.
Misschien gold dat ook voor het oude gildeboek.
Dat kan echter ook wel uit 1777 zijn geweest,
toen het gilde na een stilstand van 27 jaar in ere
werd hersteld.

Op de titelpagina werd de naam van de koning met eerbied vermeld en het woord St. Laurentius werd
uit een oude band geknipt, misschien wel uit de kaft van het oude boek. Met dat oude boek ging
helaas ook wel een stuk gildegeschiedenis verloren. Op de eerste bladzijde van het nieuwe boek werd
de oprichting uit 1661 vermeld en het herstel uit 1777. Andere zaken uit de vroege geschiedenis zijn
niet meer bekend. Het oude boek werd ongetwijfeld niet weggegooid, maar raakte vermoedelijk wel
uit het zicht.
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Een cadeau van een ‘echte’ koning

Het Laurentiusboek van 1808 is een belangwekkend
document, iets om als gilde trots op de zijn. Er staan
feiten in over meer dan honderd jaar. En er zijn enkele
mooie documenten in geplakt, zoals een pauselijke
gelukwens uit 1893. Zelf vind ik een tekening van een
soort altaar met een gedicht het mooist:

Sa jonggezellen schept nu moed

En wild nu teer beminnen

De Broederschap al met er spoed

St. Laurentius te minnen

En dan getroulijk altegaar

Onzen Patroon te eeren

Met trommen en met 't gansch cymbaal

En gezang te glorieeren.

ADVERTENTIE

WY Huissense Gildenkroniek - September 2012 | 23



HISTORIE o

40 Jaar Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe
Het ontstaan van onze kring H.W]. Hendriks

In februari 1947 werd onder de bezielende leiding van wijlen de Hr. S. Stampaert te Beek de Kring
van Schutterijen en gilden “Rijk van Nijmegen” opgericht in samenwerking met tien verenigingen
rondom Nijmegen. Eind maart 1947 kreeg dit navolging in de Betuwe door de Hr. B. Laurentsen uit
Huissen, die contacten legde tussen de drie Schuttersgilden en hieruit een Kring “de Betuwe” liet
verrijzen. Het Bestuur van “Rijk van Nijmegen” bestond uit zeven personen en het Bestuur “de
Betuwe” uit vijf. Beide Besturen hadden zich als ideaal gesteld om de onderlinge band binnen de
eigen kring te verstevigen, de verenigingen moreel te ondersteunen en op uitwisselingsbasis elkaars
festiviteiten en evenementen mee op te luisteren.

Om dit geheel nog meer gestalte te geven werden, onafhankelijk van elkaar, contacten gezocht met
Kringbesturen over de Rijn. Dit resulteerde in positieve reacties, die ook het gemeentehuis in Duiven
bereikte. Dit werd opgepakt door de toenmalige burgemeester, de Weledele Hr. Mr. Jhr. W.J.A.F.R. van
den Clooster, Baron Sloet tot Everloo, die in mei 1947 de start gaf aan de Gelderse Federatie van
Schuttersgilden “St. Hubertus”. Hierna zou deze tot 1975 het voorzitterschap van deze Federatie
vervullen. Hierna werd Baron Sloet tot Everloo het Erevoorzitterschap aangeboden en heeft dit
vervuld tot 1994.

Maar terug naar de eigen herinneringen

Na de oprichting van de Kring “Rijk van Nijmegen” en de Kring “de Betuwe” bleven de verenigingen
veelal in hun eigen kring ronddraaien en heel af en toe ging een vereniging op bezoek bij een andere
Kring. Ook werden er enkele verenigingen opgericht of hadden een heroprichting en deze werden dan
ook, op eigen aanvraag, ingelijfd bij een Kring.

Maar na enkele jaren wilde men toch meer activiteiten binnen de kringen hun visie meer verruimen.
De financiéle armslag was beperkt en dus moest men tot een bundeling van krachten komen om dit te
realiseren.

Dit had het resultaat dat de Hr. J. Bouwmeister uit Huissen, de toenmalige voorzitter van Kring “de
Betuwe” in september 1971 contact zocht met de Hr. Kaspers van “Rijk van Nijmegen” om tot een
nauwe samenwerking te komen. Dit in samenspraak met de vier verenigingen van Kring “de Betuwe”
Doch de Hr. Kaspers kon dit niet beslissen en legde deze materie voor op zijn kringvergadering in
oktober 1971. De leden der Kring zagen een samenwerking niet zo zitten, maar als de tegenpartij er
mee instemde wilde men met een fusie instemmen. Dit verhaal werd teruggespeeld en de Kring “de
Betuwe” kon zich hierin wel vinden.

Het resultaat was de planning van een fusievergadering op maandag 17 januari 1972 in café de Klok te
Gendt. Buiten het kringbestuur van “Rijk van Nijmegen” waren alle vier verenigingen van kring “de
Betuwe” aanwezig en het kringbestuur van “de Betuwe” schitterde van afwezigheid. Waarom is nog
steeds de vraag. Over en weer werden veel dingen besproken en enkele problemen opgelost. De
eindconclusie van het geheel was dat er geen enkele bezwaar meer bestond om een fusie tot stand te
brengen, die gestalte zou krijgen per 1 februari 1972.
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VERVOLG:
40 Jaar Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe

Het Kringbestuur “Rijk van Nijmegen-de Betuwe” zou gaan bestaan uit vijf personen vanuit het “Rijk
van Nijmegen” en twee uit “de Betuwe”. Het fusiebestuur bestond uit de heren Kaspers, Stampaert,
Janssen, Schoenmakers, J. Hendriks vanuit het “Rijk van Nijmegen” en toegevoegd werden de heren
Basten en H. Hendriks vanuit “de Betuwe” Na enige jaren zijn de heren Kaspers en Schoenmakers
gestopt met hun bestuursfunctie, omdat ook de leeftijd hun part opeiste en zij het wat rustiger aan
wilden gaan doen.

Het Kringbestuur verzette veel werk om zich zoveel mogelijk te presenteren bij allerhande festiviteiten,
evenementen en vergaderingen bij Federatie, Kringen en verenigingen, doch vaak was dit financieel
onmogelijk.

De heer M. Janssen, de penningmeester, kon in die jaren zijn jaarverslag op de achterkant van een
sigarendoos kwijt, later werd dat een ruitjesschrift, maar een batig saldo van drie cijfers voor de
komma heeft hij nooit gekend.

Nu gaat het, gelukkig ook financieel, wat beter, mede door veel zelfwerkzaamheid en kan de Kring “Rijk
van Nijmegen” zich gerust naar buiten presenteren. Maar wij zijn nog lang niet uitgewerkt. De Kring
“Rijk van Nijmegen - de Betuwe” telt momenteel 15 verenigingen, dit moet zo blijven en eventueel een
kleine uitbereiding is altijd welkom.

Deze herinneringen zijn opgesteld door wijlen HW.J. Hendriks,
oud-voorzitter en erevoorzitter van de Kring "Rijk van Nijmegen - de Betuwe".

ADVERTENTIE
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HET VERHAAL ACHTER HET ZILVER fﬁ‘

Nieuwe Schilden (23)

Ben Bouwmeister en Frits van Brummelen Hugo Vermaas

Op de afgelopen Laurentiusdag, 12 augustus 2012, schonken de oud Koning en Koningin van het
St. Laurentiusgilde Dhr. en Mevr. Bouwmeister ons een zilveren Koningschild. Tijdens het feest van
350 jaar Laurentiusgilde kwam Ben Bouwmeister in gesprek met Hans Hoen.

Ben Bouwmeister was koning van het St. Laurentiusgilde in het gildejaar 1961-1962 en 1962-1963. In
het uitgebrachte boek Huissens Gildenzilver vanaf 1554 was er geen schild van hem opgenomen. Toch
wilde Dhr. Bouwmeister een zilveren schild aan het Koningketen hebben hangen en werd ik in contact
gebracht met Dhr. Bouwmeister.

Na enkele gesprekken kwamen we op het idee om een tamboer op het schild te graveren. Ben was
jarenlang tamboer van het Huissense Gilden. Daarna hebben we gekeken hoe onze gildetamboers
eruit zag in de jaren 60 en hebben wij (Margreeth kan heel goed tekenen) enkele tekeningen gemaakt
van schilden met tamboeren en hier is er een van gekozen. Hoe een schild wordt gemaakt heb ik al in
een ander verhaal verteld. Naar alles goed uitgetekend te hebben kan het graveren beginnen.

Het schild heeft de volgende kenmerken.

Meesterteken
Zilvergehalte

Vormgeving
Ornamentiek
Afmeting hxb ca.
Gewicht

Tekst

Tekst voorzijde
Koning Ben Bouwmeister
Koningin Riny Janssen

: HV = Hugo Vermaas
: le gehalte = 925/000

: Neostijl, ingesnoerd
: Bolgeslagen plaat
1110 x 90 mm.

1 62,5 gram

: Handgravure
: St. Laurentiusgilde

1961-1962 Huissen 1962-1963

Afbeelding
Voorstelling
Opmerkingen

Ook oud koning Frits van Brummelen bood op Laurentiusdag zijn koningschild aan.

: Handgravure
: Tamboer met dieptrom.
: Het schild is aan de

achterkant voorzien van
4 ogen.

Frits was koning in het gildejaar 2009-2010 en 2010-2011. Op het schild van Fris heb ik een

voorzittershamer en vaandel gegraveerd omdat Frits voorzitter van ons Gilden is maar ook

vendelier.
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Nieuwe Schilden (23)

Het schild heeft de volgende kenmerken.
Meesterteken : HV = Hugo Vermaas
Zilvergehalte : 1e gehalte = 925/000
Vormgeving : Neorenaissance,
ingesnoerd
Ornamentiek : Bolgeslagen plaat
Afmeting hxb ca. :120x 110 mm.
Gewicht : 83,0 gram
Tekst : Handgravure
Tekst voorzijde : St. Gangulphusgilde
Koning Frits van Brummelen
Koningin Ria van Brummelen
Huissen 2009-2010 2010-2011
Afbeelding : Handgravure
Voorstelling : Vaandel en
voorzittershamer
(gekruist)
Opmerkingen : Het schild is aan de achterkant voorzien van 4 ogen.

ADVERTENTIE
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TER AFSLUITING ﬂﬁ

Jubileum Gelderse Federatie Sint Hubertus, 65 jaar.
Gilden en schutterijen anno 2012 Wim Sanders

Dit jaar bestaat de Gelderse federatie Sint Hubertus 65 jaar.
Dit werd gevierd tijdens het landjuweel van juli dat door schutterij Gijsbrecht van Aemstel te
Doornenburg werd georganiseerd.

Voorzitter der federatie Wim Sanders:

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,
waarde gildebroeders en zusters,

Vandaag is het een dag waarop ik u allen
mag feliciteren. U heeft uw felicitaties
overgebracht aan het bestuur van onze
federatie maar ik feliciteer U allen zoals u
hier aanwezig bent. U heeft samen met de
gehele Gelderse schuttersfederatie St.
Hubertus en met allen die onze schutters en
gildewereld een warm hart toedragen de
felicitaties verdient die we met elkaar
mogen delen, omdat we samen al 65 jaar
een goed georganiseerde instantie zijn.

Met name zeg ik goed omdat we, zo mag ik wel concluderen, blijven timmeren aan een weg van
vooruitgang en betrokkenheid. Vooruitgang omdat we niet stil willen en kunnen blijven staan bij het
schuttersgebruik zoals dat in de jaren was toen onze verenigingen werden opgericht. En
betrokkenheid omdat we steeds blijven werken aan onze positie binnen onze dorps en
buurtgemeenschappen en daarom wel betrokken moeten blijven bij onze taak, ons dorp en onze
samenleving.

Onze taak?... onze opdracht?... hoor ik u misschien denken. Jazeker, schutters en gildebroeders anno
2012 hebben we nog steeds een opdracht die we moeten blijven vervullen met elkaar. Dat is niet
alleen een taak die u heeft om binnen uw vereniging aanwezig te zijn en uw functie uit te oefenen,
nee.. dat is ook een taak die u met uw vereniging heeft. U staat met uw vereniging in het midden en
soms ook in het middelpunt van de samenleving in uw dorp of wijk. De folkloristische schutterijen zijn
opgericht nadat de historische schutterijen werden opgeheven, zo wordt er wel eens gesteld. Ze
hebben vooral een sociale, culturele en vaak tegenwoordig ook een toeristische functie. Maar in alles
wat we doen met elkaar mogen we onze afkomst en doelstelling niet verloochenen.

Zeker niet in deze tijd. Want juist nu, nu het weer allemaal wat minder gaat met onze economie blijkt
dat we elkaar als mensen toch weer harder nodig hebben als voorheen. En dan hoor ik u vragen...hoe
dan? Wat kunnen wij als schutterij of gilde doen aan de huidige situatie waarin ons land en soms ook
ons dorp of buurt verkeert. Het antwoord is weliswaar simpeler gegeven dan soms uitgevoerd maar
toch, schutters en gildevrienden en vriendinnen liggen de antwoorden vaak makkelijker voor het
oprapen dan men denkt.
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VERVOLG:
Jubileum Gelderse Federatie Sint Hubertus, 65 jaar.

Juist nu is het de tijd om de gemeenschap te laten zien dat
schutterijen en gilden meer zijn dan alleen maar paraderen in
mooie uniformen, het zwaaien met vendels en het maken
van moeilijke stukken muziek. Juist nu is het onze taak om
mensen uit te nodigen voor een laagdrempelig schuttersfeest
in ons dorp of onze wijk waar niet gelijk grote en dure
prijskaartjes aanhangen. Juist nu is het tijd om te laten zien
dat onze cultuur meer inhoudt dan bijvoorbeeld die van een
zware contributie tellende sportvereniging. Juist nu is het
zaak om mensen te laten merken dat er tijd is voor elkaar, om
naar elkaar te luisteren, met elkaar plezier te maken en met
elkaar er op uit te trekken naar andere festijnen en
schuttersevenementen. Juist nu kunnen we laten zien dat schutters en gildebroeders alles over hebben
voor hun eigen dorp, dat schutters en gildebroeders tradities en gebruiken binnen een stad of dorp
waarborgen en dat ze dat allemaal doen binnen de sferen van plezier en gezelligheid met elkaar. Juist
nu is het de tijd om iedereen bekend te maken met de disciplines welke we binnen onze
schuttersfederatie waarborgen. Nodig uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin eens uit, en laat
ze zien wat voor iets moois wij met elkaar in 65 jaar hebben opgebouwd.

En omdat we dit al 65 jaar doen met elkaar in zuid en oost Gelderland, mogen we dit weekend
feestvieren. Een feest wat dubbel en dwars is verdient omdat we de laatste tijd hard met elkaar aan
een stuk verbondenheid hebben gewerkt. Toen ik bijna 5 jaar geleden mocht aantreden als voorzitter
had ik niet durven dromen dat we zoveel met elkaar op bestuurlijk en organisatorisch niveau de laatste
jaren zouden gaan ondernemen.

Zo hebben we onlangs naar ruim twee jaar van hard werken al onze reglementen opgeschoond en
aangepast aan de huidige omstandigheden. lets waar al lang vraag naar was vanuit de verenigingen. En
wat te denken van onze nieuwe organisatie. De betrokkenheid naar de organiserende verenigingen
hebben we aangesterkt door aan elk schuttersconcours een federatiecoordinator en twee
concoursbegeleiders aan toe te voegen. Zij zijn de spinnen in het organisatie-web en de ogen en oren
voor ons als bestuur. En wat dacht u van onze samenwerking met andere culturele instellingen binnen
Nederland en Gelderland?

Het Gelders Erfgoed is inmiddels een trouwe partner geworden die ons voedt met informatie en
evenementen waar wij als schutterijen en gilden van Gelderland aan kunnen deelnemen. lets wat mij
betreft de komende jaren zeker nog geintensiveerd mag worden. Want juist op deze wijze kunnen we
ons als verenigingen nog meer aan de gemeenschappen laten zien en kunnen we anderen enthousiast
maken voor onze doelstellingen. Opmerkzaam is wel dat de verenigingen maar ook het bestuur, nog
even moesten wennen aan het idee dat er ook buiten hun dorpsgrenzen en buiten de
schuttersconcoursen om activiteiten georganiseerd worden waar wij een wezenlijke bijdrage aan
kunnen leveren. Het festival , wat momenteel gehouden wordt, “Gelegerd in Gelderland” is daar een
prachtig voorbeeld van.

Door de samenwerking met het Gelders Erfgoed worden wij ons er ook steeds meer van bewust dat
we niet alleen maar bezig moeten zijn met het houden van onderlinge competities en met onze
optredens binnen de gemeentegrenzen. We zullen, ook voor het voortbestaan en de interesses voor
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onze verenigingen, onszelf aan de buitenwereld moeten
laten zien. Het Gelders erfgoed heeft daar een wezenlijke
bijdrage aan geleverd de laatste tijd.

Ook onze contacten naar het Nederlands centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft ons doen
openstaan voor andere ideeén. Volkscultuur gaat ook over
de tradities en rituelen waarmee mensen zich in het
dagelijks leven identificeren. Het zijn de gewoonten en
gebruiken die mensen van huis uit hebben meegekregen en
zich op hun beurt weer eigen hebben gemaakt. Daarom
blijkt dat we door deze samenwerking ook weer een goede
weg zijn ingeslagen voor onze toekomst als schutterijen en
gilden van Gelderland.

Maar misschien praat ik nu wel te veel op federatief niveau en minder op verenigingsniveau of op het
niveau waarom die schutter nu eigenlijk lid is van zijn vereniging. Want nog steeds zit in die schutter de
kracht van ons bestaan. De meesten van ons zijn echt geen lid geworden om deel te nemen aan een
optocht in Den Helder of om een demonstratie te geven in Middelburg. Nee,....zij willen als de
schutterij of het gilde aantreedt, paraat staan om het feest te vieren wat dan op dat moment wordt
gevierd in zijn of haar dorp. De dorpsbelangen gaan nog steeds voorop en dat moet ook zo blijven
ook....maar toch...moeten we over onze dorpsgrenzen heen kijken. Wij moeten er voor blijven zorgen
dat de schutter van het plaatselijk gilde of de schutterij, zijn of haar kinderen op een juiste wijze blijft
aansporen om mee te blijven doen in onze schutterswereld.

Wij als schuttersfederatie samen met onze kringen blijven groots roepen dat de jeugd de toekomst
heeft. Maar wat doen we er nu daadwerkelijk aan? Buiten het fantastische feit om dat de Kring Rijk van
Nijmegen haar eigen jeugddag heeft blijven de activiteiten voor de jeugd op een laag pitje door
sudderen binnen onze organisatie. Jaloers kijk ik dan ook wel eens naar onze zusterfederatie in
Limburg. Waarom krijgen zij wel dat voor elkaar wat ons niet lukt. Waarom weten wij niet om op een
of andere manier onze jeugd te stimuleren voor onze doelstellingen? Dit is en moet een
aandachtspunt blijven,schuttersvrienden en vriendinnen, voor de toekomst.

Een ander punt van aandacht, waar wij binnenkort ook aan willen gaan werken, zijn onze commissies.
Met alle respect en eerbied voor hun gigantische inzet wat de z.g. “werkcommissies” van onze
federatie de laatste jaren hebben volbracht, moeten we de ogen niet sluiten voor de problematiek.
Nogmaals met veel respect kijk ik naar de leeftijd van b.v. onze juryleden. We kunnen en mogen niet
blijven verwachten dat hun bijdrage eeuwig zal zijn. Dus is het zaak om nu te zoeken naar een andere
invulling, waarbij we de kennis en ervaring die deze mensen hebben nu nog kunnen gebruiken voor
een nieuwe toekomst. We mogen ook niet meer gaan verwachten dat er nieuwe mensen gaan komen
die minimaal 6 keer per jaar een volle dag, vrijwillig actief zullen zijn om op deze manier evenementen
te jureren. Deze invulling zal er dan in de toekomst als het aan mij ligt, anders gaan uitzien.

Een voorbeeld hebben we momenteel als we kijken naar de marketentstersjuryleden en naar de
juryleden voor de bieleman wedstrijden. Deze invulling zullen we verder moeten doortrekken en nog
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meer elementen zullen we moeten gaan splitsen binnen ons jurysysteem. Dit houdt wel in dat er meer
mensen actief zullen moeten gaan worden om alle disciplines binnen onze federatie te

kunnen blijven beoordelen. En nu we de kans nog hebben om gebruik te maken van de kennis en
ervaring van de huidige juryleden, zullen we snel moeten gaan handelen.

Zo ook is het gegaan in de samenwerking met onze 4 schutterskringen die we zeker de laatste jaren
hebben geintensiveerd. Het is nodig om als overkoepeld orgaan dicht bij je verengingen te blijven
staan en goed te luisteren naar hun belangen en interesses. Het verheugd mij bijzonder dat we deze
band met onze kringbesturen de laatste jaren hebben mogen versterken en dat er ook aandacht is
voor elkaars inzet. Ik weet mij te herinneren dat deze samenwerking ook wel eens anders is verlopen.
Nu luisteren we naar elkaar en zijn we er voor elkaar als dat nodig mocht zijn. Daar ben ik als voorzitter
bijzonder verheugd en trots op.

Over de grenzen heen kijken hebben als federatie de afgelopen jaren ook gedaan. De intensieve
samenwerking met de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden en met de Oud Limburgse
Schuttersfederatie heeft zijn weerklank in het twee jaarlijkse overleg met elkaar en in het bezoek aan
elkaars belangrijkste schuttersdag in de provincie. Daarom stel ik het ook zeer op prijs dat er vandaag
hier vertegenwoordigers van de schuttersfederaties aanwezig zijn. Een teken dat we elkaar nodig
hebben als het er op aankomt. En hoewel we de kleinste schuttersfederatie van Nederland zijn zullen
we onszelf blijven laten horen in de diverse overlegvergaderingen.

Kortom, schuttersvrienden, en vriendinnen, Gildebroeders en zusters en beste genodigden, het gaat
ontzettend goed met de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus. We zitten op de goede weg waar de
laatste tijd hard is gewerkt om alles up-to-date te krijgen, waar de contacten veel nauwer zijn
geworden en waar de wil om er samen een mooie toekomst van te maken is gegroeid. Maar zoals het
wel kan zijn bij een gilde, mogen en kunnen wij niet inslapen. We zullen actief moeten blijven om onze
idealen te blijven waarborgen in de huidige maatschappij.

Nogmaals feliciteer ik u allemaal en wens ik de Gelderse schuttersfederatie van Schutterijen en
Schuttersgilden bijzonder veel Trouw, Broederschap en Dienstbaarheid toe in de komende jaren.
Ik wil graag afsluiten met de volgende overweging aan u allen mee te geven;

Vrijwilliger zijn...is vrijwillig maar niet vrijblijvend, is verbonden, maar niet gebonden, is onbetaalbaar
maar niet te koop, is positief denken en is positief doen, met als enige doel, voor jezelf en de ander
een goed schuttersgevoel.

Met schutters en gildegroet,
voorzitter Gelderse Federatie St. Hubertus, Wim Sanders.
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TER AFSLUITING ﬂﬁ

Gelegerd in Gelderland
Het is bijna zover Werkgroep Gelegerd in Gelderland

Zoals al vaker verteld op de vergaderingen, komt de datum nu dichtbij. Op de Ginkelse Heide bij Ede
vindt op zaterdag 22 september 2012 de spectaculaire afsluiting van Gelegerd in Gelderland plaats.
De deelnemers aan Gelegerd in Gelderland bieden u een grande finale aan. Men wandelt als het
ware door 2000 jaar Gelderse geschiedenis, met 'levende geschiedenis' uit verschillende tijdvakken,
militaire voertuigen en niet te vergeten met bijna 1000 internationale parachutisten van de
Airborne luchtlandingen. Een evenement om niet te missen!

Grande finale

Romeinse gladiatoren, een werkende middeleeuwse Trébuchet
(reuzenkatapult), Gilden en schutterijen en het Beleg en Ontzet van
Huissen uit 1502, Napoleontisch bivakleven, Airbornes, gaarkeukens en
een bivak uit de Koude Oorlog, legervoertuigen van UN-missies: een
kleine greep uit wat tijdens de grande finale van Gelegerd in Gelderland
te beleven is. Met elkaar vormen bijzondere historische objecten,
spectaculaire acties en adembenemende verhalen een levende collage
van 2000 jaar Gelderse militaire geschiedenis.

Gilden en schutterijen zijn een belangrijk onderdeel van Gelegerd in Gelderland
Op de grote weide is speciaal een ruimte voor de Gelderse Schutterijen en Gilden.
Parallel aan Airborne herdenking en luchtlandingen Ginkelse Heide.
Geintegreerde organisatie, totaal 25.000 — 40.000 toeschouwers

Tijdens deze manifestatie zal o.a. het Beleg en Ontzet van 1502 van Huissen worden nagespeeld met
alle aanwezige schutters. We krijgen een kampement met vier boogtenten, daarom heen zullen de
fotodoeken worden geplaatst. Het kruisboogvendel heeft zijn schietbanen er staan.

We krijgen ook een kraam om promotie te maken voor ons gilde en het beleg en ontzet.

Programma:

9:00 aanwezig, parkeerplaatsen zijn gratis. (informatie
hierover volgt nog)

10:00 eerste opvoering Beleg en Ontzet

11:00 Airborne luchtlandingen en herdenking.

14:00 tweede opvoering Beleg en Ontzet.

Tussendoor kan er vendel en tamboer demonstratie
gegeven worden.

15:00 tot 17:00, exclusief slotfeest voor de
deelnemers, genodigden en Vips.

http://www.gelegerdingelderland.nl
www.gildenhuissen.nl
22 September Ginkelse Hei, Ede
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TER AFSLUITING ﬁ@

Blekkere
De gilden op de “Social Media” Ivan Matthijssen

Blekkere of te wel Twitteren.

Je ziet ze vaak staan die jongeren met hun telefoontje, en maar interessant doen.
Niets is vaak minder waar.

Door de nieuwe sociale media methodes worden vaak vele via
dit medium geinteresseerd in het wel en wee van de Gilden.
Zo ook met het Gildefeest, menig persoon in en rondom
Huissen, en ver daar buiten werd op de hoogte gehouden
waar en wat de Gilde aan het doen was. En menig maal wordt
zo'n bericht voorzien van een foto van betreffende actie.

Hoe ver dit medium gaat geeft wel aan dat er door de
redactrice van de Gelderlander speciaal gevraagd was, om de
namen van de koningen te twitteren zodat er een stukje in de
digitale Gelderlander geplaatst kon worden.

Ook over het beleg en ontzet met foto van het vuurgevecht stond op dit digitale medium.

Vele berichten worden door de webmasters door geplaatst op onze Gilde site, om nog meer mensen
een indruk te geven waar deze berichten toe leiden.

En u zult denken en onze PR commissie dan?

Nu is er is niets mis met onze PR, zie daarvoor ook de nieuwe affiches en flyers van het beleg en
ontzet. Met natuurlijk het mooie stuk in het Gemeente Nieuws over de nieuwe opzet van ons beleg en

ontzet, waar voor complimenten.

Dus ziet u weer een groep Laurentianen druk in de weer met de telefoon, dan zijn ze veelal aan het
Blekkere of het nette woord aan het twitteren.

Volg ons op twitter @gildenhuissen, of de koning in het koningsjaar @ivanmatthijssen.

Koning van het St.laurentius @gildenhuissen
@ivanmatthijssen
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